
 
 

 

 
 
 

 

 

Weekbrief nr. 29 Zondag 13juli  

Vierde zondag van de zomer  

Liturgische kleur: groen.  

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 

 

MIJMERINGEN aan het Spui 

In deze eerste mijmering neem ik u mee naar de huiskamer. 

Niet zomaar die van u of die van mij waar de televisie 

aanstaat om een film of een voetbalwedstrijd te bekijken. 

Maar dé huiskamer, de Huiskamer van De Open Hof. Een 

Huiskamer die nauw verbonden is met het verleden van het 

kerkgebouw: waar lief en leed werd gedeeld, waar 

asielzoekers werden opgevangen. Het gedeelte met het 

houten plafond herinnert aan die huiselijke en gastvrije tijd. 

Het zet de toon voor het andere gedeelte van de 

Huiskamer waar die openheid bijna dagelijks wordt 

beoefend. De Huiskamer is een begrip. Dat werd mij pas in 

tweede instantie duidelijk. Want in de gesprekken die aan 

de verbintenis voorafgingen, kreeg ik het idee dat alle 

gemeenteleden enorme huiskamers moesten hebben. 

Want er waren zoveel activiteiten ‘die’, zo zei men dan, ‘in 

de huiskamer plaatsvonden’. Zo ging het om 

themavonden, vergaderingen, maaltijden, koffie-

ochtenden, verjaardagen en nog veel meer. Toch kreeg ik 

al snel door dat de huiskamer dus ‘De Huiskamer’ is, een 

gemeenschappelijke ruimte in De Open Hof die zich 

inderdaad leent voor tal van activiteiten. In de afgelopen 

week bezochten groepjes leerlingen van de 

Scholengemeenschap Willem van Oranje de 

Inloopochtenden. In het kader van het vergroten van het 

maatschappelijk bewustzijn konden zij voor allerlei 

projecten kiezen. In De Huiskamer deden zij mee aan het 

gesprek, speelden zij spelletjes met de aanwezigen en 

namen zij een kijkje in de kerkzaal en de stilteruimte. Het 

was leerzaam voor de leerlingen en voor alle aanwezigen. 

En voor herhaling vatbaar. Een mooie opsteker bij het bijna 

15-jarige bestaan van de Huiskamer. De ruimte die in woord 

en daad laat zien dat onze kerk meer is dan de zondagse 

eredienst alleen. Op een mooi vervolg! 

Ds. Carla Schoonenberg 

 

BIJ DE DIENST Het wordt een bijzondere dienst: een dienst 

van ‘overstappen, dopen en uitzwaaien’. Het thema is: 

‘Jullie zijn het licht in deze wereld’. Die opdracht klinkt voor 

ons allen samen en ook voor ieder afzonderlijk. Zodat we 

het steeds weer tegen onszelf mogen zeggen: ‘Ik ben het 

licht in deze wereld’. Er zijn liederen voor jong en oud. Een 

aantal liederen daarvan zijn gekozen in overleg met de 

ouders van de kinderen die overstappen en de 

doopouders. Manon Besseling en Ruben Schipper stappen 

van de kinderdienst en basiscatechese over naar de 

Baanbrekers en Lighthouse. Hun ouders geven 

complimenten aan hun kinderen en nemen de 

bijbellezingen op zich. Jolanda Griesdoorn zal dit gedeelte 

van de dienst leiden. Ook zal zij het kindermoment 

verzorgen. Na een korte overdenking over de betekenis van 

het Bijbelse Licht in ons leven zullen Rick en Julius van Os 

worden gedoopt. Rick ontvangt de volwassenendoop en 

Julius de kinderdoop. Na de dienst is er gelegenheid om de 

doopouders te feliciteren. Zij staan dan voorin de kerkzaal. 

We kijken uit naar deze mooie en betekenisvolle 

gebeurtenis. Nu de vakantieperiode snel nadert zullen we 

ook gemeenteleden uitzwaaien. Altina Verhorst en haar 

vriend Bart Lagendijk gaan deze zomer op diaconale 

werkvakantie naar Lwamalenge in Oeganda. Vorig jaar 

hebben ze gewerkt bij de Glorious Primary and Nursery 

School. Het project wordt ondersteund door Livingstone. Zij 

worden geinterviewd over hun project. Kortom, een dienst 

vol leven en afwisseling. Een laagdrempelige dienst 

bovendien voor jong en oud, want de kinderen blijven deze 

keer ‘gewoon’ in de kerkzaal. Wees welkom om er ook bij te 

zijn of met ons verbonden te zijn via livestream of uitzending! 

Ds. Carla Schoonenberg  

 

 

VAKANTIE  Vanaf Zondag 20 juli is er GEEN kinderdienst. 

Zondag 31 augustus is  weer  de eerste kinderdienst. 

DE 1E COLLECTE IS VOOR  MISSIONAIR VRIJWILLIGERSWERK 

Vanuit  De Open Hof zijn er diverse 

persoonlijke initiatieven om wereldwijd een verschil te 

maken. Om deze initiatieven te ondersteunen is het fonds 

missionair vrijwilligerswerk opgericht. Voorheen 

ondersteunden we jongeren die via World Servants 

bouwwerkzaamheden in ontwikkelingslanden ondernamen. 

Dit jaar zijn er vanuit onze gemeente geen jongeren die 

hieraan deelnemen. Vanuit dit fonds wordt ook de stichting 

Pa en zoon helpen en de Hongaarse gemeente in Orodea 

ondersteunt. Robert Andeweg is via zijn stichting Pa en Zoon 

helpen, ook dit jaar weer naar Sri Lanka geweest. De nood 

is er hoog. Met Ruzain, zijn Sri Lankaanse vriend, zijn weer 

diverse projecten bezocht. De economische situatie in Sri 

Lanka is zeer slecht. Uw steun is helaas hard nodig 

momenteel. Als gemeente willen we onze gemeenteleden 

en deze missionair-diaconale projecten van harte steunen. 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  

bijdragen aan de collecten. 

 

 

 

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  

VAN DEZE KERKDIENST 

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

KOFFIEDRINKEN  U/jij bent van harte uitgenodigd  om elkaar 

te ontmoeten in de Huiskamer en de 

Omloop.  

Daar is koffie/thee/limonade.  

 

 

VAN DE REDACTIE  Ook de Weekbrief heeft weer een 

vakantierooster:  

Een weekbrief voor 20 en 27 juli 

Een weekbrief  voor 3 en 10 augustus  

Een weekbrief voor  17 en 24 augustus,  

Daarnaast willen Atie en ik u vragen om de kopij in 

lettertype “Century Gothic” aan te leveren. Lettergrootte is 

niet van belang. Het zou ons “weekbrief” leven een stuk 

makkelijker maken. 

 

OPROEP Mevrouw Radstake kan niet meer lezen en werd 

altijd voorgelezen door één van onze gemeenteleden. 

Helaas is zij overleden. Mevrouw mist haar én het voorlezen. 

Zou er iemand uit onze gemeente deze plaats willen 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 

Mw. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 

Mw. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN. 

 

 

 

http://www.menti.com/
mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl


innemen en mevrouw Radstake voor willen lezen? Zij zou 

dat heel erg op prijs stellen! Het hoeft niet wekelijks maar 

enige regelmaat zou wel fijn zijn. Mevrouw Radstake woont 

in de Rembrandt op de afdeling Jan Toorop, kamer 1. 

Voor eventueel nadere informatie kunt u, kun jij, ook 

contact met mij opnemen. Ik hoop van harte dat er 

iemand, jong of oud, is die dit wil gaan doen. 

Ina in ’t Veld-Rentier, tel: 06 23666973 

 

VOORGANGERS Over de dienst van afgelopen zondag 6 juli 

met onze predikant Carla Schoonenberg – Lems als 

voorganger: Na het Jubilate Deo zongen we als  

aanvangslied  ‘Breek aarde uit in jubelzangen’. Wat een 

prachtig begin van deze dienst. Toen volgde het 

kyriegebed. Dat heb ik teruggeluisterd en opgezocht in het 

liedboek. Pak vooral ook uw liedboek er nog maar even bij. 

Op pag. 541 vindt u het met de tekst van Kurt Marti. Een 

indrukwekkend verwoord kyrie. En als u toch het liedboek 

erbij hebt, blader dan even door naar het Gloria (274) 

waarin ook het Kyrie nog even terugkwam. Hanna Lam en 

Wim Kloppenburg mogen dan inmiddels uit de tijd zijn, ‘Wij 

komen hier ter ere van uw naam’  klinkt nog steeds als 

muziek in de oren. Ik dacht toen even dat alles was gezegd 

wat gezegd moest worden. Te snel gedacht gelukkig!! 

Over het vervolg houd ik kort. Niet terecht, maar het is goed 

me te beperken: Het minste dat je een ander mens 

verschuldigd bent is een groet.  Mens te zijn:  elkaar zien en 

herkennen, plaatsvervangend mens zijn voor de ander 

(Levinas) Als een kind op de heup van zijn ouder, zo is God 

voor de mensen.  Zo mogen we ons gedragen weten. (naar 

de lezing uit Jesaja. Je mag gewoon op weg gaan, zo 

deden de mensen van het eerste uur van de 

Jezusbeweging het ook. Van 12 naar 72 in getal, als  mens 

onderweg met alles wat je in je hebt. En dan was er een 

gastvrije ontmoeting of  men schudde het stof van de 

voeten en ging  verder om het goede nieuws te 

verspreiden. (naar de lezing uit Lucas) Wij mogen ons ook 

verbonden weten met elkaar, ook op afstand. De traktatie 

die we kregen en mochten delen, getuigde daarvan.  

Zo was een kring rond,  met heel veel om over te denken en 

dan heb ik over te veel dingen  niets gezegd. Daarom: Kijk 

en luister nog eens terug. Het was een zo rijke dienst. Ook in 

de muziek: 5 mannen en Leo en Illa, 7 was voldoende, 5 en 

2! En wij allemaal samen natuurlijk. 

 U bent  ook voor aanstaande zondag natuurlijk weer 

uitgenodigd:  opnieuw een bijzondere dienst waarin 

gedoopt mag worden en nog veel meer. Lees er verder 

maar over elders in deze weekbrief. Zorg dat u er ook bent. 

Welkom. Samen vormen we De Open Hof! Elke zondag 

open! Jaap van de Griend 

 
OPROEP AMBSTDRAGERS Op de laatste 

kerkenraadsvergadering keken we alvast even over de 

zomerperiode heen. Daarbij kwamen de termijnen van de 

huidige ambtsdragers aan de orde. Volgens de kerkorde 

mag iedere ambtsdrager 3 termijnen van 4 jaar in functie 

zijn. Vandaag een bericht over de termijn van onze huidige 

scriba, Cobi Crucq. Deze loopt in september af. Dat 

betekent dat zij formeel aftredend is. Op dit moment is er 

nog geen opvolger gevonden.Daarom willen we onze 

vraag graag verbreden: ken jij iemand die geschikt zou 

kunnen zijn voor deze belangrijke functie? Of ben jij zelf 

geïnteresseerd? We horen graag van je! Je kunt je melden 

bij de voorzitter van de kerkenraad Marc Bijl, 

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl  

Cobi vertelt waarom ze deze taak zo mooi en waardevol 

vindt: “Ik vind het fijn dat ik met deze taak mijn talenten 

mag inzetten voor De Open Hof. Samen met anderen 

draag ik op deze manier bij aan een levendige en 

bloeiende gemeente. Ik ervaar het als heel mooi en fijn om 

deze verantwoordelijke maar (eerlijk is eerlijk) ook intensieve 

taak te vervullen. Als iemand de taak van scriba te 

omvangrijk vindt, dan zijn er altijd nog mogelijkheden om 

voor bepaalde onderdelen anderen te vragen en in te 

zetten.  Heb je vragen of wil je meer weten? Aarzel niet om 

contact met de voorzitter op te nemen voor 15 augustus." 

 

NIEUWE EXPOSITIE ”PRESENT.JE.KUNST” Veertien Hoeksche 

Waardse kunstenaars van het 

collectief Present.Je.Kunst 

presenteren de komende 

weken hun werk. Het gaat om grote kunstwerken of kleine 

kunstwerkjes. Deze expositie biedt een unieke kans om de 

veelzijdigheid van de kunstenaars te ontdekken – van 

indrukwekkende schilderijen, prenten, textiel tot fotografie. 

Een feestelijke viering van hun creativiteit en diversiteit. 

 

  

 VOEDSELBANK In de maand juli en augustus graag koffie, 

thee en vruchtensappen in het krat. 

U kunt uw producten altijd op 

zondag in het krat in de Omloop 

zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze 

Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. 

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare 

producten inleveren. Namens de Voedselbank, bij 

voorbaat hartelijk dank. In de maand juni graag 

blikgroenten, een blik soep en een rol beschuit in het krat. U 

kunt ze op zondag in de Omloop   in het krat zetten en door 

de week tussen 10 en 12 uur  bent u ook welkom om deze in 

de krat te zetten. Naast genoemde producten kunt u ook 

altijd houdbare producten inleveren. Namens de 

Voedselbank, alvast dank. 

 

VAKANTIE Van zaterdag 21 juni t/m  

vrijdag 18 juli zal ik, Arie Maaswinkel,  

afwezig zijn vanwege vakantie. 

In deze periode worden, waar nodig,  

taken overgenomen door Anton van Driel. 

 

 

 

VAKANTIE Vanaf maandag 14 juli t/m 3 augustus ben ik vrij. 

En van maandag 25 augustus t/m 31 augustus ben ik 

afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 

met onze scriba Cobi Crucq. Jolanda Griesdoorn  

 

DANKUWEL Wat een mooi en lekker gebaar; de traktatie 

van afgelopen zondag. Hartelijke dank aan de gulle 

gevers! Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken 

om iedereen hartelijk te danken voor de bezoekjes, de 

kaarten en de telefoontjes die ik ontvang vanuit de 

gemeente. Ik vind het nog steeds moeilijk om te 

accepteren dat ik niet meer zelf naar de kerk kan komen. 

Maar mijn leeftijd (97 jaar) en mijn slechte zicht zorgt ervoor 

dat dit niet meer lukt. Wel voel ik mij nog steeds zeer 

verbonden. Met een hartelijke groet vanuit de Rembrandt, 

mevrouw D. Radstake-Jansen van Velsen. 

 

DANKUWEL Beste mensen van VIER JE VERJAARDAG, Wat 

een heerlijke middag hebben wij afgelopen 

zaterdagmiddag gehad. Ik was er voor de 2e keer, en heb 

net zoveel genoten als vorig jaar. Koffie met gebak, een 

drankje met hapje, etc. Het was puur genieten. Allemaal 

hartelijk dank! Ik zou tegen de jarigen zeggen: Ga er naar 

toe! Corrie van der Biezen,  Winterkoning 9, 3263RG. 

 

DANKUWEL Lieve mensen van de Open Hof. Door de niet 

aflatende en hartverwarmende belangstelling tijdens haar 

ziek zijn, in wat voor vorm dan ook, voelde Cocky zich 

gesterkt en gedragen. Het gaf haar kracht. Diezelfde 

hartverwarmende belangstelling hebben wij als gezin 

ervaren na haar overlijden. Dat geeft ons kracht. 

Mede namens de kinderen en kleinkinderen enorm 

bedankt voor alle steun. Johan Vliem 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST ZONDAG 20 JULI Vijfde zondag van de zomer 

Liturgische kleur: groen  

 

10.00 uur De Open Hof ds. A.M. Los (Oosterhout) 

 

 

 

 

 

 
     Wij wensen u een fijne zondag en een goede week 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet 

u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje, serieus gesprek of een activiteit!  

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 29 

Zondag 13 juli 

12.00 uur Lunch op Zondag (bijdrage € 8,50) 

Lunch je mee? We starten met een glaasje vooraf om 12.00 uur. Rond 12.30 uur begint de lunch. 

Mocht je niet hebben aangemeld, maar wel mee willen lunchen, voel je welkom om aan te 

schuiven. Er is altijd genoeg.  

Maandag 14 juli 

10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 

Dinsdag 15 juli 

10.00 uur Inloop met koffie en thee 

Woensdag 16 juli 

10.00 uur Inloop met koffie en thee  

11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of 

Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 

17.30 uur Bloemkool met gebakken aardappeltjes en een smulburger. Daarna eten we een lekker toetje 

(bijdrage € 5,00) 

Donderdag 17 juli 

10.00 uur 

 

Inloop met koffie en thee 

Dominee Carla Schoonenberg is aanwezig voor gesprek. 

Vrijdag 18 juli 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken 

Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust langs om te kijken, voor een 

gezellig praatje en/of een kopje koffie of thee. 

 

 

 

 



 

 

 


